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Ontvangst van de deelnemers in het verzorgingstehuis ‘de 
Nieuwe Haven’ gebak, thee, koffie 



1  Start Bij de ‘Nieuwe Haven’ 

In De Nieuwe Haven komt ‘Samen voor Vrede Nu!’ heel concreet tot stand voor 
oudere bewoners. Het biedt verzorging voor wie niet meer zelfstandig kan wonen. 
Een verzorgingstehuis dat open staat voor sociale activiteiten waar ook bewoners 
aan deelnemen. Er is respect voor zelfstandigheid keuzevrijheid, privacy en de eigen 
identiteit. 

.  

Het routeboekje met informatie over de wijkbewoners en de wijk. 



1b  Waarom een ‘Walk of Peace’? 

Aan het einde van de Vredesweek in Zwolle is dit jaar op zaterdagmiddag 21 september een’ Walk of 
Peace’ in de Kamperpoort. Het Vredesplatform Zwolle nodigt iedereen uit om mee te lopen!  
Het thema is: Samen voor Vrede Nu! Dit is een prachtige gelegenheid om deze boeiende wijk door te 
lopen en te zien wat wijkbewoners doen voor verbetering van het woonklimaat door vergroening, 
verbetering van het leefklimaat en een beter sociaal klimaat oftewel vrede op kleine of grotere schaal. Wie 
zet zich in om temperatuurstijgingen in deze wijk te beperken door bomen te planten en geveltuintjes te 
creëren? Wie maakt werk van het verbeteren van hoe mensen in de wijk met elkaar omgaan? Ongeveer 
30 geïnteresseerden liepen mee! 
 

We starten op zaterdag 21 september om 13.30 bij het verzorgingshuis ‘de Nieuwe Haven’  
(Burg. Vos de Waelstraat 1, Kamperpoort, Zwolle).  
Wethouder Paul Guldemond opent de Walk of Peace in de fijne ontmoetingsruimte van de Nieuwe Haven. 
Stadsdichter Bauke Vermaas draagt een motiverend gedicht voor dat heel mooi benadrukt hoe belangrijk 
het is om samen aan vrede te werken. Marlies Tjallingii heet de wandelaars welkom namens het 
vredesplatform Zwolle en legt uit hoe de Walk of Peace georganiseerd is. 
 

Het is een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer, om de vredesinitiatieven in deze interessante 
buurt te ontdekken. Er zijn vier groepjes elk met een of twee oudere dames in rolstoel of met rollator, enkel 
vluchtelingen en enkele geïnteresseerde uit Zwolle of Kampen. Een gids die zich goed heeft voorbereid 
gaat met een groepje door de wijk en laat zien hoe buurtbewoners de wijk verbeteren en verbinding met 
elkaar zoeken.  
 

Wat zijn de rechten van de oorspronkelijke bewoners en die van de nieuwkomers?  
Welke toekomstplannen bevorderen de gemeenschapszin in de wijk? 
We hebben tweeentwintig interessepunten in de wijk gekozen om het vredeswerk hier helder te krijgen. 
Enkele van deze zijn: Hotel Wijnberg, Hotel Verboven, de Veemarkt, Vergroening van een loods en van 
pleinen en gevels, De kamperpoorterbrug, het Buurtrmuseum, Het wijkcentrum, De mozaiekbank, De 
Regionale Opvang Locatie van Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk en de Elbertsschool met het buurtfeest 
Bak100. 
 

Als eindpunt, om ongeveer 15.30, worden we hartelijk ontvangen bij het Bak100 festival bij de voormalige 
Elbertsschool Veemarkt 34.  Daar zijn volop activiteiten voor jong en oud uit de buurt. We hebben daar als 
Vredesplatform ook een standje waar we vredessteentjes beschilderen en vredesduifjes knippen/vouwen. 
 

Kijk op: https://vredesplatformzwolle,com/1-walk-of-peace  
  

Wethouder Paul Guldemond houdt een 
motiverende openingsspeech. 

https://vredesplatformzwolle,com/1-walk-of-peace


1c  De Startbijeenkomst 

Bewoners van de Nieuwe Haven, samen met vluchtelingen, vrijwilligers, belangstellenden voor de Walk of Peace, gidsen en leden van het 
vredesplatform Zwolle verzamelen zich in de beneden zaal van de Nieuwe Haven. 
  



1d  Vredesgedicht ban Bauke Vermaas, de stadsdichter 



1e  We vormen groepjes bij de Nieuwe Haven  

  

groepje C 

groepje B 

groepje D 

groepje A 



2  Hotel Wijnberg 

Hotel Wijnberg bevond zich al voor W.O.2 aan de oostkant van Veemarkt. 
Joodse kooplieden en veehandelaren konden eten en slapen in het hotel van de familie 
Wijnberg. Selma hun dochter (geboren in 1922) werd in 1942 gearresteerd en via de 
kampen Vught en Westerbork naar Sobibor gedeporteerd. In Samen met de Poolse 
Joodse man Chaim Engel wisten ze in oktober 1943 te ontsnappen. Het paar liep door 
een mijnenveld en een bos en dook negen maanden lang onder, tot aan de bevrijding 
van Polen in juli 1944 door het Rode leger. Via Oekraïne en Griekenland kwamen ze per boot naar 
Marseille. Hun kind Emiel overleed aan boord aan een voedselvergiftiging. Per trein kwamen ze in Zwolle in 
Hotel Wijnberg. Zij werden schandelijk ontvangen. Omdat Selma met een Poolse man was getrouwd, werd 
ze niet meer als Nederlandse beschouwd en dreigde te worden uitgezet. In Zwolle kregen ze een zoon en 
dochter en ze dreven een stoffen- en modezaak. In 1951 vertrokken ze naar Israël, later emigreerde zij naar 
de VS. Op 12 april 2010 (60 jaar later) bood minister Ab Klink tijdens de Westerbork-herdenking namens de 
Nederlandse regering excuses aan voor de houding van de regering in 1945 - 1951. Die wilde Selma niet 
aannemen, omdat zij deze 'te laat' vond. Pogingen om van het hotel een Joods museum te maken zijn niet 
gelukt. Het pand werd eind november 2016 gesloopt.  
Corine Aalvanger en Christof Henken maakten een folly om het hotel in latten te ‘herbouwen’. Waarom 
moest de familie weg? “Wanneer ben je ergens thuis? Wat heb je daarvoor nodig? Vragen die van alle 
tijden zijn. Met de geplande uitbreiding van de wijk met de bouw van 1400 ‘huishoudens’ is het actueler dan 

ooit.”  
  

Hotel Wijnberg in 1973 
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De houten constructies (folly) gezien vanaf Veemarkt 23. Groepje D voor de folly van Hotel Wijnberg 
 

Selma Wijnberg 

Project van Corine en Christof 

Bordjes in  
de folly 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnenveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Leger_(Sovjet-Unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ab_Klink
https://indebuurt.nl/zwolle/wonen/op-de-plek-van-de-ijsselhallen-in-zwolle-komt-deze-nieuwe-buurt-met-750-woningen-dit-is-wat-we-weten~277069/
https://media.indebuurt.nl/zwolle/2024/07/22110523/hotel-wijnberg-zwolle-1024x847.jpg


3a Hotel derBoven  

Dit voormalige Hotel blijft voorlopig bestaan omdat het een historisch pand 
is. Hotel Wijnberg dat er naast stond is wel afgebroken! Hotel derBoven is 
boven de ‘Koopjeshal’ en werd gebruikt door niet Joodse veehandelaren 
en veeboeren die de Veemarkt bezochten. De toekomst van deze panden is onzeker, het wordt aangemerkt als 
cultureel erfgoed. De Koopjeshal kringloop / Partijhandel functioneert niet meer. 

 

3b  Voormalige St. Antoniusschool  

(Burgemeester Vos de Waelstraat 4-36) 
De voormalige St.-Antoniusschool is gebouwd in de Kamperpoort, rond 1930. Het werd 
onlangs verbouwd tot een appartementengebouw. De school was bestemd voor het rooms 
katholiek lager onderwijs aan jongens en meisjes. Het was gecombineerd met een 
Fröbelschool voor kleuteronderwijs dat in een lager deel van het gebouw was ondergebracht 
met een afzonderlijke ingang vanaf de Grote Baan (met de geveltekst). 
Kenmerkend voor die tijd werd het schoolterrein van de openbare weg gescheiden door 
gemetselde muren waarvan nu nog een gedeelte aan de Grote Baan zichtbaar is.  
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3c  Veemarkt 

Al in 1040 is ‘Suolle’ als veemarktplaats 
bekend. Op 30 april 1931 opende 
burgemeester Van Roijen de nieuwe veemarkt 
bij de IJsselhallen. Door de mond-en-
klauwzeercrisis kwam er februari 2001 een 
einde aan de eeuwenoude Zwolse veemarkt, 
een van de grootste van ons land.  
  

NSB bij de Veemarkt 
Bij de Veemarkt werden al in 1935 NSBers 
aangevallen. Dit was dus al drie jaar voor 1938 toen in de Kristalnacht Joden en hun bezittingen werden aangevallen. In 1934 telde de NSB in 
Zwolle nog maar 165 leden. Twee aanhangers van de NSB brachten folders rond in de Vogelbuurt (deel van de Kamperpoort). Al snel werden de 
NSBers met stenen en modder bekogeld. In de Emmastraat was het raak. Eén van de NSBers zakte in elkaar en bleef korte tijd bewusteloos 
liggen. Vooral in de Vogelbuurt waren er veel socialisten en communisten. En tussen de NSB en deze twee linkse groepen mensen boterde het op 
zijn zachtst gezegd bepaald niet. Pas veel later in de oorlog waren het in de stad vooral NSBers en andere particulieren die op brute wijze 
profiteerden van de eigendommen van de weggevoerde Joodse Zwollenaren. 
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Handjeklap op de Zwolse veemarkt De NSB in 1941 marcherend in Zwolle 

Groepje C Bij de Veemarkt. 

Sloop Veemarkthallen, rechts in beeld staan nog enkele hallen, 25 juli 
2024 

https://media.indebuurt.nl/zwolle/2017/09/08213734/handjeklap-zwolse-veemarkt1.jpg


4b Nieuwbouw op de Veemarkt 

Op het terrein van de voormalige veemarkthallen/IJsselhallen komt de nieuwste 
stadsbuurt van Zwolle. Hier komen 750 woningen waarvan de helft voor midden en 
lagere inkomens. De gemeente Zwolle wil dit samen met toekomstige bewoners, 
bewoners van de Kamperpoort en de marktpartijen de komende jaren ontwikkelen.  
Midden in de buurt komt een lang en smal park en loopt een watergang.  

 
 
 
Op 8 februari 2024 gaf Wethouder Gerdien Rots het startsein voor de 
circulaire sloop van de geliefde IJsselhallen, een plek vol herinneringen en 
emoties. De Bogenhal en de oude Elbertschool blijven behouden, maar 
krijgen wel een nieuwe functie. 
 
 
De Bogenhal wordt een plek 
waar mensen samenkomen, 
elkaar ontmoeten en waar ook 
mensen kunnen eten en 
drinken en werken.  
Om de woningen betaalbaar te 
houden komen er ook hoge 
flats. .  

Veemarkt, op 21 sept. De Bogenhal 
blijft bestaan. Fasher en Marlies, de 
gidsen van groepje D geven uitleg. 

Nieuwbouw plan van de Veemarkt 

Hoogbouw in het nieuwbouw plan 

Spaarzaam groen in het nieuwbouw plan 

Sloop 25 juli Hal staat er nog. Bogenhal op 21 sept blijft bestaan 



5  Vergroening Opslagloods, Groene Poort  

In de Kamperpoort kan het 7o graden warmer zijn dan de binnenstad omdat er zo weinig groen aanwezig is. De ‘Groene Poort’ is een buurtinitiatief 
waarin 25 – 30 vrijwilligers zich inzetten om de wijk Kamperpoort leefbaarder, duurzamer, groener en mooier te maken.  
De laatste jaren hebben buurtbewoners met de enthousiaste stimulans van Adriënne Hiemstra in de wijk veel geveltuintjes en groente en 
fruittuintjes gemaakt. Langs de hele wandeling overal in de wijk kun je deze vergroening zien. 
 
Deze twee foto’s laten een mooi voorbeeld zien van hoe deze vergroening gaat: 
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6  Kastanjeboom  

De Kastanjeboom heeft een ouderdom van tussen de 100 en 200 jaar 
oud. Zo’n mooie oude boom geeft rust in de wijk, maar ook zuurstof en 
verkoeling door schaduw en verdamping. Gelukkig heeft men deze oude 
boom gespaard bij al het sloopwerk en nieuwbouw van de laatste twintig jaar. 
 

Wat zag deze boom rond de honderd jaar geleden in deze wijk? 
Na 1900 verandert de stedenbouwkundige structuur van de Kamperpoort 
aanzienlijk. Dit gebeurt nauwelijks op een vooropgezette planmatige manier, 
maar schoksgewijs en volgens de eigen logica van bedrijven en instellingen 
die zich in de loop van de 19e eeuw gevestigd hebben. Aan de Hoogstraat en 
de erven aan de westzijde ontwikkelde zich de industrie, zoals de ‘Zwolsche 
Brood Biscuit en Vermicellifabriek’ (Helders biscuitfabriek). Aan het Achterom 
kwam de ‘Koninklijke Nederlandse Viltzeil-, Was en Leerdoekfabrieken De 
Vogel Van Calcar NV’. De arbeiders woonden in de directe omgeving; in 
kleine huisjes aan onder andere de Hoogstraat, het Achterom en Kleine- en 
Grote Baan. In de jaren dertig volgen opnieuw grote veranderingen. Voor 
arbeiders worden op verschillende plekken in de wijk woningen gebouwd. 
Hierbij valt de Vogeltjesbuurt het meest op door een rationele planmatige 
opzet van kleine arbeidershuisjes, die nu allemaal gesloopt zijn. Aan de 
Karnemelksteeg verrijst op het terrein van een 19e -eeuwse villa het ‘Onze 
Lieve Vrouwe pension’, (waar nu de Nieuwe Haven staat). Ook deze instelling 
zorgt net als de industrie voor de grote variatie aan gebouwgrootte en -type in 
de Kamperpoort. Op de veemarkt was ook een abattoir. 
Aan de noordoostrand van de wijk werden woningen, 
scholen en horeca gebouwd. De combinatie van de 
gegroeide variatie op een relatief klein gebied maakt de 
structuur van de wijk zeer ongeorganiseerd. 
 

De Fenix was een zeepfabriek, gevestigd aan de Lijnbaan. Het bedrijf maakte 
vloeibare was- en schoonmaakmiddelen, waaronder bleekwater. In1956 kocht 
de familie Broek de terreinen van de gesloopte biscuitfabriek Helder aan de 
Lijnbaan en bouwde er een nieuwe Fenix fabriek 
 

Er waren twee scholen, de RK St. Antoniusschool aan de Grote Baan (1931-
1932), waarin nu appartementen woningen zijn en de Egbertsschool, aan de 
Lijnbaan/Veemarkt. Deze laatste dient nu als school voor Nieuwkomers aan 
vluchtelingenkinderen uit de Regionale Opvanglocatie aan de Meeuwenlaan.,  
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Fenixhof (tussen Hoogstraat en Lijnbaan) met kastanjeboom, groepje D  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeepzieder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleekloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956


7a  Kamperpoort: Brug en Stadspoort 

Harm Smeengekade/Pannekoekendijk en Eekwal/Kamperstraat 
De poort naar Kampen werd ook wel Voorsterpoort genoemd, omdat het de 
doorgang was naar het kasteel Voorst dat op de weg naar Kampen lag. Het 
was een stadspoort in de stadsmuur rondom het centrum van Zwolle, die 
bestond uit een binnen- en een buitenpoort. De stadsmuur diende als 
verdediging tegen vijanden zowel adel als bisschoppen. In de middeleeuwen 
moest een stad wel eerst toestemming van de landsheer of bisschop verkrijgen, 
voordat een stadsmuur mocht worden gebouwd. De stadsrechten: werden pas 
later verleend. De ommuring en de imponerende torens op de poort, zoals in de 
Sassenpoort symboliseerde wel de stedelijke autonomie: erbinnen gold het 
stadsrecht. De stadsmuren gaven ook de mogelijkheid om belasting te heffen 
voor hen die de stad wilden binnengaan. 's Avonds gingen deze poorten dicht. 
Maar men kon dan nog door het kleine poortje dat in de grote deur was 
verwerkt naar binnen. Vaak moest je dan wel poortgeld betalen.  

De Kamperpoort werd voor het eerst vermeld in 1364. In 1482 
werd de poort versterkt met twee grote ronde hoektorens. De 
woonwijk aan de buitenkant van de stadsgracht is vernoemd 
naar deze poort: de Kamperpoort.  
In 1772 werd de binnenpoort afgebroken en in 1814 volgde de 
buitenste poort. Na de afbraak van de poort was er achtereen-
volgens sprake van draaibruggen uit 1870 en 1951 tot de 
huidige vaste brug uit begin jaren 70. Deze vaste brug verbindt 
nu de rotonde op de Harm Smeengekade en de Pannekoeken-
dijk met de Kamperstraat, die het centrum inloopt.  

De Kamperpoort op een kaart uit 1630 

7 

Groepje A bij de huidige Kamperpoorterbrug 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijand


7b  Kasteel Voorst 

Kasteel Voorst was een burcht van de heren van Voorst dichtbij Zwolle. 
Het kasteel stond op een rivierduin in het huidige Westenholte aan de weg van 
Zwolle naar Kampen. Het Stinspark in Westenholte is nu op deze plaats met 
een houten 'speelkasteel'.  
De buitenmuur van de hoofdburcht had een ovale vorm. Volgens een 
kroniekschrijver had de burcht 20 meter hoge muren. In het oosten lag de 
voorburcht, gescheiden door een gracht. Rond het totale kasteel lag een brede, 
maar ondiepe maar brede gracht. Het kasteel was van de heren van Voorst.  
In 1224 kwamen ridders en boeren van Salland in opstand tegen bisschop Otto 
van Lippe. De bisschop en zijn leger trokken vervolgens tegen hen op en 
maakten de burcht van de heren van Voorst met de grond gelijk. In de jaren 
erna werd het weer door de heren van Voorst opgebouwd. 
Op 21 maart 1294 werd het kasteel belegerd door de steden Deventer, Kampen 
en Zwolle en een grote groep ridders, waaronder de heren van Almelo, Kuinre 
en Buckhorst. Door tussenkomst van Reinoud I van Gelre werd het beleg 
afgebroken.  

 
In juli 1324 stichtten de heren van Voorst brand in de stad 
Zwolle. Er bleven slechts negen huizen over. De bisschop van 
Utrecht steunde de steden. Ook in de nacht van 14 op 15 
oktober 1361 werd Zwolle in brand gestoken. Ditmaal omdat 
heer Zweder van Voorst, kwaad was over een kanaal en ook 
omdat hij geen deel zou krijgen bij de verdeling van de 
drooglegging van Mastenbroek.  
In 1362 trok bisschop Jan van Arkel samen met de steden 
Zwolle, Deventer en Kampen op tegen het kasteel. Na drie 
dagen werd de voorburcht ingenomen, maar het duurde vijftien 
weken voordat het gehele kasteel werd ingenomen. De heren 
hadden wel een veilige aftocht bedongen. Het kasteel werd nog 
een keer met de grond gelijk gemaakt. Hierna is het kasteel 
nooit meer opgebouwd.  
  

Kasteel Voorst gesloopt in 1362 

. Groepje C in de Hoogstraat, de vroegere hoofdstraat van Zwolle naar Kampen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/21_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1294
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buckhorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_I_van_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/1324
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsbrand_van_Zwolle_(1324)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsbrand_van_Zwolle_(1324)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1361
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwolle_kasteel_voorst_Pronk_1732.jpg


8a Buurtmuseum 

Kamperpoort  

(Hoogstraat 88) 
Het arbeidershuisje waar het buurtmuseum in is gehuisvest, is 
gebouwd in 1843 en is in 1992 gerestaureerd.  
 
Sinds 2003 is er het Buurtmuseum van de Kamperpoort gevestigd. 
Het pandje heeft één verdieping en heeft een dak met rode pannen. 
Langs de Hoogstraat stonden diverse arbeiderswoningen en kleine 
buurtwinkeltjes. De eigenaar verhuurde het pand aan o.a. een 
schoenmaker, een kuiper, een barbier en schoenmaker. Het was in 
die tijd gewoon dat men meerdere beroepen uitoefende.  

In 1921 woonde  er een weduwe. Zij heeft tegen vergoeding 
volgens zeggen aan de Hoogstraat voor mensen gewassen, 
gestreken en gesteven. Vroeger was dat heel gewoon. Later 
woonden er twee zussen, waarvan één blind. Na 1973 woonde 
er een schilder.  
In 1983 trekt 
Jacob Donze met 
zijn curiosa 
winkeltje in het 
pandje. In 1992: 
redden de 
eigenaren het 
pandje van de 
sloop, ze breken 
het pandje steen 
voor steen af en 
bouwen het steen 
voor steen weer 
op tot het 
prachtige huisje 
met het predicaat 
monument.  

Hoogstraat 88 nu 
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Jacob Donze, in het buurtmuseum 

Jacob Donze, opende speciaal voor de Walk of Peace het buurtmuseum Bassam, vluchteling uit Syrië duwt Ria in 
rolstoel na een bezoek aan het buurtmuseum 



8b  De geschiedenis van de Kamperpoort 

De eerste aanzet tot vorming van de wijk Kamperpoort was de Hoogstraat, die naar Kampen leidde, via het in 
1361 verwoeste kasteel van roofridder van Voorst. 
In 1377 werd het gasthuis Ten Heilige Cruse gesticht ten behoeve van de verpleging der melaatsen. Lijders aan 
deze gevreesde ziekte duldde men niet in de stad. Daarom werden zij op ruime afstand van de stadspoorten 
gehuisvest.. Ook mochten zij niet in de stad begraven worden en er evenmin naar de kerk gaan. Daarom werd bij 
dit gasthuis een kerkhofje aangelegd werd, waarop in 1379 een kleine kapel werd gebouwd. Helaas werd deze 
laatste in 1703 door een storm verwoest. Later werden er zieken en bejaarden verpleegd en kreeg het de naam 
Buitengasthuis. Het oude kerkhofje is nog steeds aanwezig en meerdere Kamperpoorters werden hier begraven. 
Diegenen die hun beroep niet binnen de enge stadsmuren konden uitoefenen, gingen zich in de Kamperpoort 
vestigen. Ze waren toch economisch aan de stad gebonden en woonden in de Hoogstraat. Toen deze voor de 

toenmalige begrippen volgebouwd was 
begon men met de bouw van huizen langs de Mussenhage. Het laatste 
gedeelte van deze straat heette later Nachtegaalplein. Op een 
schilderstukje van rond 1600 staan hier veel bomen. Warmoezeniers 
(tuinders) en veehouders woonden hier samen met arbeiders en kleine 
ondernemers. Al snel vestigden zich ook industrieën, zoals blekerijen en 
scheepswerven. Ook houtzaagmolens en graanmolens (de Scheve Molen 
en de Fortuin) werden er gebouwd. Het personeel woonde vaak in deze 
wijk. Ook later in de 18e en 19e eeuw, bleven zich hier kleine en grotere 
industrieën vestigen. De kleinere werkplaatsen verdwenen gedeeltelijk. Ze 
maakten plaats voor grotere, zoals de houthandel, de wasdoek en 
linoleumfabriek en de koekjesfabriek. In de zeepfabriek werden eerst Abro 
en Ozon en later Dubro in de chemische fabriek van de Fenix gemaakt. De 
naam van het 

gezondheidscentrum (zie afbeelding) herinnert aan deze fabriek. Later zou men juist de 
grotere industrie uit de wijk Kamperpoort gaan weren. Alleen voor kantoren was nog 
plaats. Door zijn functie als weg naar Kampen en de Mastenbroekerpolder kende de 
Hoogstraat op de Zwolsche marktdagen veel verkeer. De boeren uit de polder dreven 
dan hun vee ter markt en kwamen door de wijk. De veemarkten verplaatsten zich naar 
de Harm Smeengekade (koeien) en Pannekoekendijk (varkens). Meer dan honderd jaar 
zou het vee hier verhandeld worden. In 1931 werd de Veemarkt in gebruik genomen, die 
nu al weer is afgebroken en waar nieuwbouw is gepland. Op: https://buurtmuseum-
kamperpoort.nl/geschiedeniskamperpoort.htm staat nog veel meer van de geschiedenis.   

Schets van rond 1750, met 
Kamperpoort en molens 

Gezondheidscentrum De Fenix, 
Lijnbaan 12 



9 Wijkcentrum Ons Eigen Huis 

(Mussenhage 2) 

Welkom! Loop eens naar binnen om te kijken of er 
wat voor jou bij zit, of kom gezellig een kopje koffie 
of thee drinken. Het wijkcentrum is ook een 
Buurtrestaurant. Op maandag en woensdag kun je 
genieten van een heerlijk driegangenmenu. 
Op meerdere dagen in de week is het centrum 
geopend voor een kop koffie, vragen, om mee te 
doen aan activiteiten of om gewoon even aan te 
komen waaien. Op maandag-, dinsdag- en 
woensdagochtend staat een bak koffie of thee klaar. Op donderdagochtend is er koffiebingo. En door de week door zijn er verschillende activiteiten 
voor de jeugd en jongeren. Op woensdag (met computerspelletjes). Leeftijd 4 tot 12 jaar. Meidenclub; woensdag. Leeftijd: 12+. Zaalvoetbal; 
woensdag. Leeftijd 12+. Wees welkom en mogelijk tot snel. De medewerkers van het Sociaal wijkteam Midden zijn op maandag in het wijkcentrum 
Ons eigen huis in Kamperpoort. Je kunt er dan tussen 9:00 en 12:00 uur binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. Een gesprek op afspraak is 
buiten deze tijden mogelijk. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.  
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Poster over Bak100 festival 
eindpunt van de Walk of Peace Poster over Bingo op de deur 

van het wijkcentrum 

.Groepje D bij de mozaïekbank op het plein voor het Wijkcentrum 



10a  Vergroening en minibiebs 

We bekijken de groentetuintjes, geveltuintjes, en fruittuintjes, speelveldjes 
met groen er om heen, bloembakken, boombakken. Ook in de Vogelbuurt.  
Minibiebs zijn er vanuit de idee dat het zonde is om boeken in de kast te laten 
verstoffen en dat het delen van boeken iets ontzettend moois is. Lezen is een 
groot goed en door boeken te ruilen en delen met de hele buurt ontstaat er 
een positieve ontwikkeling zowel voor de buurt als voor het lezen. 
Op 1 juni 2024 was er een Stoeprommelmarkt, waar bewoners hun tweede-
hands spullen konden verkopen en ruilen, op een gezellige buurtmarkt. 
Adrienne Hiemstra, wijkbewoner en vrijwilliger bij de Groene Poort, vertelde 
over de vergroening van de wijk en liep een route langs de groene projecten 
in de wijk. Wethouder Monique Schuttenbelt zei: ‘Als het in het centrum van 
de stad 30o C is dan is het hier 40o C. Dat komt door de hoeveelheid steen, 
asfalt en beton.’ Vergroening is dus hard nodig! 
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Groentetuin bij de Nieuwe Haven 

Groen met bloemen en een ‘schaap’ 

Bloempotten en bloemen tussen de stenen 

door een individuele bewoner. 
 

Minibieb: Boeken  

gratis lenen 

Voorbeeld van vergroening: De Schuur bij Eerste Baan 13. 
Hierbij de foto’s van deze schuur vóór en na de 

vergroening. Wat is er veranderd? Bloemen in de geveltuin 



   Voorexcursie: Adrienne legt uit hoe vergroening gaat Geveltuintjes in de Vogelbuurt 

Gids Roelof praat legt uit over minibieb en vergroening Gids Hanneke gids van groepje A legt uit over minibieb en vergroening 



11a De R.O.L. (Regionale Opvang 

Locatie van vluchtelingen)  

(Meeuwenlaan 8) 
Het COA (Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers) vangt in het gebouw 300 statushoudende vluchtelingen en 
kansrijke asielzoekers op. De opvang is mogelijk tot februari 2027. 
De vluchtelingen die een status hebben, weten dat ze mogen blijven, maar wachten nog op een huis. Zij kunnen hun 
leven in Zwolle of in deze regio gaan opbouwen en beginnen met inburgeren. Het COA moest het gebouw aan de 
Meeuwenlaan eerst verbouwen, zodat mensen er kunnen wonen. In het gebouw was kantoormeubilair achtergelaten. 
Dit is aan de Elbertschool gegeven. Zij kunnen de meubels nog goed gebruiken. 
De eerste bewoners kwamen halverwege 2023. Op 14 juni 2023 organiseerde het COA een open huis (Kijken en Koffie) voor de buurt. Zo’n 150 
mensen kwamen kijken. Zo’n 20 bewoners van de Kamperpoort deden mee in de klankbordgroep. Daarin zitten ook het COA, de politie, Travers en 
de gemeente. Deze klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar. Bijvoorbeeld om te praten over inburgering en de regels in de opvanglocatie. Ook 

spreekt de klankbordgroep over de verkeersituatie op de Meeuwenlaan.  
Op de Open azc dag zetten veel asielzoekerscentra tussen 13.00 en 16.00 uur 
hun deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is hoe het is om hier te wonen 
en te werken. Er zijn rondleidingen, informatie-markten, workshops en andere 
leuke activiteiten. De 
Open azc dag is op 
Nationale Burendag. 
Daar-mee benadrukken 
we dat asielzoekers buren 
van iedereen zijn! 
Door de enorme toename 
van het aantal alleen-
staanden in Nederland 
(van 3 honderd duizend in 
1947 naar 3,3 miljoen in 
2024 is er enorm gebrek 
aan woningen, dus lange 
wachttijden voor alleen-
staanden, voor nieuwe en 
oude Nederlanders!  
  

Vluchtelingen tonen hun  
dankbaarheid in de ROL 
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Vader en dochter vertellen hun vluchtverhaal  
aan groepje D voor het gebouw van de ROL 



11b Vluchtelingen  

(Info van Amnesty International) 
Vluchtelingen zijn mensen die hebben te vrezen voor 
vervolging. Wereldwijd zijn vrouwen de meerderheid 
onder de vluchtelingen, maar onder asielzoekers die 
het Westen bereiken zijn er meer mannen. 
Vrouwelijke vluchtelingen hebben het vaak slechter, 
bijvoorbeeld omdat hun asiel of verblijfsvergunning 
afhankelijk wordt gemaakt van de echtgenoot. Voor 
onder meer trauma’s van seksueel geweld en 
verkrachting is sinds de jaren tachtig meer aandacht. 
Er is een groot taboe om hierover met 
asielambtenaren en hulpverleners te praten. Toen de 
oorlog in Bosnië en Kroatië voorbij was en met de 
wederopbouw was begonnen, zijn veel vluchtelingen 
naar die landen teruggekeerd. 
Elke dag nemen overal ter wereld mensen de 
moeilijkste beslissing in hun leven: ze besluiten hun 
huis te verlaten in de hoop elders een beter leven te 
kunnen leiden. Wereldwijd zijn meer dan 68 miljoen 

mensen op de vlucht, van hen hebben ruim 21 miljoen hun land 
verlaten. Vluchtelingen zijn kwetsbaar. Daarom hebben zij extra 
bescherming nodig. 
Vluchtelingen sterven tijdens hun vlucht. Ze worden mishandeld of 
uitgebuit. Honderdduizenden mensen leggen jaarlijks een 
levensgevaarlijke reis af. Vluchtelingen zijn vaak overgeleverd aan de 
hulp van anderen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor misbruik. Tijdens 
hun vlucht vallen mensen vaak in handen van mensensmokkelaars en 
criminele bendes die hen slecht behandelen en uitbuiten, zoals in 
Libië. Vaak worden vluchtelingen ontvoerd om losgeld te kunnen 
vragen, gedwongen tot werk dat gelijk staat aan slavernij, of verkracht.  
Ook grenswachten, agenten en andere overheidsvertegenwoordigers 
maken zich regelmatig schuldig aan mishandeling van vluchtelingen. 
Zij gebruiken vaak veel geweld om vluchtelingen tegen te houden of 
terug te sturen naar het land waar zij vandaan komen, zgn 
pushbacks..  Migranten op een overvolle boot in de Middellandse Zee in mei 2016. Rond 

500 van hen werden gered door de Italiaanse marine, die ook 7 stoffelijke 
overschotten borg. 

.De Regionale Opvang-Locatie voor vluchtelingen aan de Meeuwenlaan in de Kamperpoort. 
Hier is nu ook Vluchtelingenwerk ondergebracht 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/verkrachting-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/actueel/europese-overheden-medeplichtig-aan-misbruik-migranten-in-libie
https://www.amnesty.nl/actueel/europese-overheden-medeplichtig-aan-misbruik-migranten-in-libie


12a Vluchtelingenwerk Zwolle 

Hoe gaat het als een vluchteling aankomt in Nederland?  
Vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk ondersteunen de vluchteling die 
hier aankomt. Die heeft vaak een lange en moeilijke reis achter de 
rug. Maar dan begint de zoektocht naar een veilig thuis en een leven 
in Nederland. Alles is onbekend en een vluchteling heeft hulp nodig 
om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Als vrijwilliger loop je 
mee, vertaal je, leg je uit en vooral: je luistert. Loop jij met de 
vluchteling mee? 
Je kunt helpen op een opvanglocatie, zoals de ROL in de 
Kamperpoort. Je kunt er ook voor kiezen om je specifiek in te zetten 
voor kinderen en jongeren. Op een kindvriendelijke manier ga je met 
hen in gesprek en geeft informatie over allerlei onderwerpen die hen 
aangaan. Je biedt een luisterend oor en een veilige omgeving zodat ze 
hun vragen kunnen stellen. 
Wil je helpen bij de integratie in de Nederlandse situatie? 
 
Als vrijwilliger stimuleer je dat een vluchteling actief kan 
deelnemen aan het leven hier. Door te helpen bij integratie 
maak je echt het verschil voor een ander. Met je inzet, 
positieve aandacht en warme hart help je vluchtelingen 
een brug te slaan naar een nieuwe toekomst. Daarbij leer 
je meer over andere culturen en gewoonten. 
 
Wat je precies gaat doen? Als vrijwilliger help je 
vluchtelingen met praktische zaken. Denk hierbij aan het 
verkennen van de buurt, het bezichtigen van woningen of 
het vinden van de juiste school of huisarts. Ook stimuleer 
je hen steeds zelfstandiger dingen op te pakken. Je kunt 
ook vluchtelingen helpen bij de gezinsherenigingprocedure 
of het verlengen van verblijfsvergunningen. 
  
Hulp bij taal is belangrijk, dat helpt om je thuis te voelen. 
Jij kunt als taalbuddy of taalcoach coach iemand op een 
laagdrempelige manier Nederlands leren! ‘Gewoon doen’ 
is jouw motto. (ook bij Klets en Koek, zie volgende blz.)  
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Vrijwilliger bij de ROL 
Taalles geven is waardevol voor de 

vluchteling en de vrijwilliger 

2021 Walk of Peace in de Dieze-wijk op bezoek bij Vluchtelingenwerk 



12b  Klets en Koek 

Je kunt taalles geven bij ‘Klets en koek’ georganiseerd 
door de Stichting Present Zwolle, o.a. op 
donderdagmorgen  in de Nieuwe Haven waar we met de 
Walk of Peace vertrokken : 
https://www.kletsenkoekzwolle.nl/ 
 
 

12c  take care bnb 

Een goede start vergroot de kans aanzienlijk 
dat een vluchteling met een verblijfsstatus 
onderdeel wordt van onze samenleving. 
Daarom is het de missie van Takecarebnb om 
deze mensen de beste start te bieden voor hun 
nieuwe leven in Nederland. 
 

Takecarebnb verbindt vluchtelingen met een 
verblijfsstatus voor drie maanden aan een 
Nederlands gezin. Daarnaast werkt 
Takecarebnb samen 
met andere instanties 
om zich hard te maken 
voor de beste start voor 

deze mensen. Open je wereld en je huis voor een 
vluchteling met een verblijfsstatus. Takecarebnb zorgt 
voor een goede match en persoonlijke begeleiding.  
 

Hoe is het om drie maanden je wereld te openen voor 
iemand uit een ander land, met een andere cultuur? Je 
krijgt er een wereld voor terug! We doen dit al bijna tien 
jaar en dat heeft ontelbaar veel mooie ervaringen 
opgeleverd. Natuurlijk, het is spannend om iemand in huis 
te nemen die je niet kent. Dat begrijpen we heel goed. 
Daarom matchen we heel zorgvuldig en blijven we 
betrokken tijdens de logeertijd.   

https://takecarebnb.org/ 



13a De 

Elbertsschool  

(Lijnbaan 68/Veemarkt 48) 

Het eindpunt van deze 
Walk of Peace  
De school werd genoemd naar Willem 
Anthonie Elberts. Hij leefde van 1820 tot 
1903. Toen hij 18 jaar oud was werd hij 
hulponderwijzer. In 1850 begon hij zelf een 
eigen school voor mulo ( dat heet nu mavo ). 
Hij was toen nog maar 30 jaar oud! Zeven jaar later kwam hij naar Zwolle. De school en het huis waar Elberts woonde stonden in het centrum. Veel 
van de leerlingen van de kostschool kregen later een goede baan. Willem Elberts werd daardoor een bekend man in de stad Zwolle. In 1867 
werden ook in Zwolle een hbs-school opgericht. Willem Elberts heeft aan die hbs geschiedenis gegeven tot hij 75 jaar oud was. 
 
De Elbertsschool werd omstreeks 1928 gebouwd. Voor die tijd waren er in de 
Kamperpoort twee scholen. Ze stonden allebei aan de Hoogstraat. Achter in de 
Hoogstraat stond de Willemsschool. Op de hoek van de Hoogstraat en het Zijltje 
stond de tweede school, in de volksmond de Sielties Skoele. De Willemsschool 
was alleen voor kinderen van arme buurtbewoners. Wie geld had kon zijn 
kinderen naar de andere school sturen. Deze twee scholen zijn allebei 
verdwenen, omdat er een grotere en mooiere voor in de plaats kwam. Deze 
kreeg veel later de school de naam van Willem Anthonie Elberts.  
 
Er zijn nu veel activiteiten: de Nieuwkomersschool, het team Archeologie van 
de sectie Wonen & Monumenten, een Haltbureau, modelbouw van treinen op 
zolder. Verder maakt de wandelvereniging de 'Zwolse Tippelaars' gebruik van. 
Vandaar de naam Wandelhonk boven de ingang aan de achterkant.  
 
 “Aan dit gebouw zijn veel mensen uit de Kamperpoort gehecht, omdat zij zelf of hun 
kinderen er naar school zijn gegaan. Er zijn niet zoveel gebouwen bewaard gebleven 
vanuit de oude Kamperpoort. Daarom is het heel waardevol dat dit gebouw blijft 
bestaan. Met de nieuwe invulling geven we het gebouw weer terug aan de wijk. Dat is 
een wens van bewoners en gemeenteraad” Wethouder Gerdien Rots.  
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Wandelhonk Egbertsschool 

Op het plein van de Elbertsschool een mooi speelveld voor kinderen 
uit de buurt. Vluchtelingenkinderen uit de ROL en buurtkinderen 



13b  Nieuwkomersschool  

voor kinderen van vluchtelingen.   
Gemiddeld rond de veertig kinderen uit de ROL volgen nu onderwijs op de eerste verdieping. ‘Het is een fijne 
school!’ zeggen leerlingen Rimas (11) uit Syrië en Amalia (12) uit Rusland in duidelijk Nederlands. 
‘Toen ik nog directeur van de Wilgenburg in de Aalanden, was, zaten er een keer twee kinderen uit Syrië 
tegenover me’, vertelt Irna Koot die nu de leiding heeft over de Nieuwkomersschool. ‘Ze keken mij aan met 
van die enorme, donkere kijkers en smeekten: “Mogen wij naar school, mogen wij alstublieft naar school? 
Wij zijn heel lief!” En toen dacht ik: deze kinderen hebben ons echt nodig. Als je ergens het verschil kunt 
maken, is het hier wel. Dat vind ik het ongelofelijk fijne aan deze school: alle kinderen zijn hier welkom, waar ze ook 
vandaan komen.’ Docent Ingrid van den Berg knikt. ‘We merken dat de kinderen hier opbloeien, dat ze zich welkom 
en veilig voelen op deze school. En dat is wat we ze willen meegeven: je mag er zijn, ik zie je. Als ik naar huis fiets, 
denk ik altijd: heb ik iedereen gezien. Al is het alleen maar even een aai over de bol geven.’ 
In een notendop komt de hele wereld er vreedzaam samen. De katholieke stichting Catent en de gereformeerde 
vereniging Florion gaan hand in hand bij het aanbieden van onderwijs aan vooral veel moslimkinderen. In het oude, 
sfeervolle schoolgebouw in de Kamperpoort klinken weer kinderstemmen. En de samenwerking met de gemeente 
Zwolle verloopt perfect.  
Het blijken gewoon kinderen! Ze willen leren, ze willen spelen, ze zijn gretig. In het begin zijn ze misschien wat stil en 
verlegen, maar na een tijdje komen ze los. Zo hadden we een jongetje van zes jaar, die je in het begin zelfs niet kon 
benaderen. Maar toen hij na een paar maanden wegging, sprak hij hele volzinnen: “Bij het nieuwe huis heb ik 
gevoetbald met grote jongens.”’ De kinderen blijven niet lang. Sommige zijn er maar een paar dagen, anderen een 
paar maanden. ‘ 
  



13c Bak100 Festival:  

Een bruisend evenement voor en door bewoners van de 
wijk Kamperpoort en omgeving 

Alle deelnemers aan de Walk of Peace zijn hier welkom! 
Op zaterdag 21 september was er weer het Bak100 Festival in de wijk Kamperpoort. Het werd gehouden 
door de enthousiaste bewoners van de buurt. Het festival was een middag vol plezier, activiteiten en 
gemeenschapszin, waar zowel jong als oud van harte welkom is. was 
 
Het Bak100 Festival is een viering van en voor de lokale gemeenschap en dat heeft als doel om mensen 
bij elkaar te brengen en te verbinden. Het festival bied een breed scala aan activiteiten, die variëren van 
sport en spel tot creatieve workshops en muzikaal entertainment. Bezoekers kunnen genieten van 
schminken en sportieve uitdagingen. Er zijn volop heerlijke hapjes uit de buurt. Daarnaast heeft het 
Vredesplatform een stand waar kinderen hun eigen vredessteentjes kunnen versieren.  
 
Dit festival is niet alleen bedoeld voor de bewoners van de wijk Kamperpoort, maar ook voor de 
omliggende buurten en geïnteresseerden uit heel Zwolle. Het Bak100 Festival bied een 
gemeenschappelijk platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe vriendschappen kunnen 
sluiten en de lokale trots kunnen vieren, met nieuwe en oude bewoners van de wijk. 

 



  



 


