
 

Programma 

Zwolle 14 – 22 september 

Een week vol actie om vrede meer betekenis te geven! 

Kijk op: www.vredesplatformzwolle.com 

 
 
 
 
 
We nodigen je  
van harte uit! 
 

 

‘Walk of Peace’ in de Kamperpoort 
Zaterdag 21 september start 13.30 bij verzorgingshuis ‘de 
Nieuwe Haven’ (Burg. Vos de Waelstraat 1, Kamperpoort, Zwolle).  
Een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer, om de vredesinitiatieven 
in deze interessante buurt te ontdekken. Een gids gaat met jouw groepje door 
de wijk en laat je zien hoe buurtbewoners de wijk verbeteren en verbinding 
met elkaar zoeken. Wat waren de rechten van de oorspronkelijke bewoners 
en die van de nieuwkomers? Welke toekomstplannen bevorderen de 
gemeenschapszin in de wijk? Bewoners uit de Nieuwe Haven, die kunnen en 
willen, gaan mee in hun rolstoel. Als eindpunt, om een uur of 15.30, zijn we 
van harte uitgenodigd bij het Bak100 festival bij de voormalige Elbertsschool 
Veemarkt 34. Daar zijn volop activiteiten voor jong en oud uit de buurt. We 
zullen daar ook een standje hebben waar we vredessteentjes gaan 
beschilderen, vredesduifjes vouwen en gedichten schrijven. 

Kijk op: https://vredesplatformzwolle,com/1-walk-of-peace  

Oecumenische vredesviering 
Zondag 15 september 2024, in de Basiliek van Zwolle, om 
9.30 uur. Iedereen welkom!  Samen voor de vrede. Nu! 
Vrede vieren en samen telkens weer op pad gaan om een 
nieuwe ruimte van liefde en vrede binnen te treden. En 
anderen daarin mee te nemen. Of zelfs voor te gaan. 
Vandaag de dag is die beweging in de wereld van groot 
belang. Het is waardevol dat de kerk een plek is waar die 
gerichtheid en bezinning op vrede plaats kan vinden en het 
geloof die beweging gaande houdt.  
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11.00 
tot 

12.00 

Meditatieve aandacht voor Vrede 
Zwolse Stiltewerkers. Ook voor kinderen. Op of bij het Rode 
Torenplein 

Gast aan tafel SLAG ! Eet smakelijk! 
Samen Leven, Anders Geloven – biedt op vrijdagavond bewoners van het 
AZC aan de Meeuwenlaan de mogelijkheid om als Gast aan Tafel  te gaan 
eten bij Zwollenaren. Het ligt in de bedoeling om elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten. Lijkt het je leuk om één of meer gast(en) te ontvangen en 
voor hem/haar te koken? Laat het weten aan Wil van de Meeberg, 
r.klem@planet.nl.  Graag opgeven voor 8 september. 
 

Oecumenische Vredesdienst 
In de OLV Basiliek (Peperbuskerk) 
Samenwerking van Oosterkerk, Lutherse Kerk, TAK Parochie, De 
Werkplaats en de Wolweverkerk (Doopsgezinden en 
Remonstranten). Voorganger ds. Margo Jonker en anderen 
Nadien koffie en thee in de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4. 

9.30 
tot 

10.30 

Kaartenactie. Linda en Denice, die in Zwolle in de  gevangenis zitten, 
hebben mooie kaarten getekend. Op de bijeenkomsten in de Vredesweek 
zijn deze te verkrijgen, voor €2,50 per stuk. Degene die deze kaarten koopt 
schrijft een positieve (vredes)wens op de eerste kaart. Op de tweede kaart 
plakken we een postzegel en die kan de gevangene, die deze kaart krijgt, 
sturen naar familie of vrienden, die hem/haar ondersteunen.  

Steun dit vredeswerk: 
Triodosbank: NL61 TRIO 2024 7825 66 t.n.v. Aart 
Hoogcarspel, o.v.v. Vredesplatform Zwolle 

Samen voor Vrede. Nu! 
In de Wolweverkerk (Doopsgezinden en Remonstranten), 
Wolweverstraat 9. Spreker Frits ter Kuile, oprichter van het Noelhuis, 
in Amsterdam, opvang van vluchtelingen, vredesactivist. 

19.30 
tot  

22.00 

Programma Vredesweek september 2024 
14 - 22 

17.30 
tot 

19.30 

Gesprek- Ontmoeting- Zingen van liederen die gaan over 
vrede. Er is soep en brood. U kunt uw eigen Vredeslied zelf 
zingen of laten horen. Geef je op via: predikant@elkz.nl.  
Plein achter de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4. (ingang aan de 
achterkant via de Potgietersingel) 

20.00 
tot  

22.00 

Humanistisch Café, documentaire film 'Als ik mijn ogen 
sluit - Leven met de Japanse kampen' Over vrouwen die de 
kampen hebben overleefd en hoe ze daarmee omgingen'  
Humanistisch Café, Locatie: Stadkamer 

19.00 
tot  

22.00 

Vertellen 
Ooosterkerk, Bagijnesingel, ingang Koewegje 2. 
Verhalencollectief Pluimage vertelt verhalen van vrede en 
verbinding, Verhalen om moed te houden, te glimlachen en hoop 
te koesteren. Om te horen dat er in het donker ook lichtjes 
kunnen zijn. Afgewisseld met muziek. Consumpties voor eigen 
rekening. Vrije toegang en vrije gift bij de uitgang.  

11.15 
tot 

12.00 

Lectio Divina over het thema Vrede 
Plantagekerk, Ter Pelkwijkpark 17. Bijbeluur: Samen onder-
zoeken en luisteren naar wat God in de Bijbel zegt over vrede 

12.45 
tot 

13.15 

Lunchpauze-meditatie over het thema Vrede 
Plantagekerk, Ter Pelkwijkpark 17. Mediterend nadenken over 
Vrede en vredesstichters o.l.v. ds. Jos Douma 

Vredeszingen in de Dominicanenkerk, Assendorperstraat 22. 
Zang en teksten rond het thema Samen voor Vrede, Nu!  
Voorganger Anneke Grunder, het Aquinokoor zorgt voor 
muzikale ondersteuning. 

19.00 
tot 

20.30 

Walk of Peace                       Zie achterzijde van de flyer 
Wandeling (1,5 km) in kleine groepjes door de wijk Kamperpoort. 
Je hebt onderweg gesprekken over ‘Vrede en Verbinding’. Op 
verschillende stopplaatsen zie je wat er op dit gebied aan vrede 
gedaan wordt. Startplaats Verzorgingscentrum Nieuwe Haven, 
Burg de Vos van Waelstraat 1,.Eindpunt Bak100 Festival 
Elbertsschool Iedereen welkom Je hoeft je niet op te geven, meer 
informatie: ‘www.vredesplatformzwolle.com’ 

13.30 
tot 

15.30 

15.00 Maak mij tot een instrument van vrede 
Apostolisch Genootschap, Pilotenlaan 1. 
Muzikale ontmoeting omdat zang en muziek ons verbindt 

Optocht met de Vredesengel van Elbertschool naar Grote Kerk 16.00 

Mensenrechtenwandeling door de binnenstad van Zwolle. 
Amnesty International. Start bij de Groene Engel. Nagesprek in 
een café. 

19.00 
Tot 

21.30 

Vrijdag 
20 

Koffie en Ontmoetingsplek ‘Over de Brug’ 
Brugwachtershuisje Menistenbrug, aan de voet van de watertoren 
bij de Turfmarkt. Plek voor informele ontmoeting en vreugdevolle 
verbinding bij een kop koffie/thee. Dit is iedere vrijdagmorgen, 
maar staat nu in het teken van de Vredesweek 

10.00 
tot 

12.00 

Michaëlsvredeviering Michaëlskerk (Grote Markt 18).  
Voorganger Liesbeth van Es met medewerking van de Cantorij 
onder leiding van Tom Hagen. Afsluiting van de vredesweek. 

17.00 

17.00 Vredesvesper. Voorganger Ds. Margo Jonker Michaëlskerk 
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