PERSBERICHT

In Zwolle zal op 19 september in de vredesweek Willem de Haan een lezing
geven over Pacifisme in tijden van oorlog

Een kernvraag in het denken over oorlog is hoe het kan dat wij accepteren dat
we anderen in oorlog mogen doden. Hij denkt dat die acceptatie alleen lukt als
je degene die je doodt eerst van zijn of haar menselijke eigenschappen hebt
ontdaan.

Het is bijzonder dat deze dagen het pacifistische geluid bijna is uitgestorven. In
tijden van oorlog — zoals nu - roepen pacifisten zelfs weerzin op. Immers, de
essentie van oorlog is het doden van een ander, om een oorlog te winnen is dat
een noodzakelijke handeling. Tegelijkertijd is het doden van een ander het
meest ernstige misdrijf dat een mens kan plegen. Dat is juridisch
problematisch maar zeker ook moreel.

Wie kwaad met kwaad vergeldt en dezelfde geweldsmiddelen gebruikt als de
tegenstander wordt daarmee uiteindelijk even schuldig. Je wordt uiteindelijk
wat je wil bestrijden.

De Oekraiense pacifist, vredesactivist en dienstweigeraar Yurii Sheliashenko zei
bij zijn dienstweigering in 2020: “ Ik zal nooit een ander mens doden omdat ik
denk dat dat fout is.”

Willem de Haan vraagt in deze lezing: Waar is onze kritische geest gebleven?
Waar zijn de kritische media? Waarom laten we onze politici hun gang gaan
met hun levensgevaarlijke escalatie? Zelf zullen ze nooit op het slagveld staan.
Soms vraagt hij zich af of ze eigenlijk wel weten wat oorlog inhoudt.
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